Verte

Ik kom terug

Johannes 16:16-24

Vertelling 4-7 jaar

Jezus gaat weg en komt terug

Boem!

De deur is dicht.

Judas is weggegaan.

Hij gaat naar de soldaten. Judas gaat vertellen waar Jezus is.
Dan gaan ze Hem arresteren.

In de kamer kijkt Jezus de tafel rond.
‘Nu ben Ik nog bjj jullie,’ zegt Hij.
‘Maar over een tijdje niet meer.

Dan zien jullie Mij niet meer.

Maar daarna kom Ik terug.’

Twee vrienden van Jezus buigen zich naar elkaar toe.

‘Weet jij wat Jezus bedoelt?’ fluisteren ze. ‘Waar zou Jezus naartoe gaan? En waarom
zien wij Hem dan niet meer?’

Jezus ziet de vrienden fluisteren.

‘Begrijpen jullie Me niet?’ vraagt Hij.

‘Over een tijdje ben Ik niet meer bij jullie.

Dan zul je verdrietig zijn.

Maar God zal een nieuw begin maken.

Dan zijn jullie z6 blij!

Net zo blij als een moeder die een kindje krijgt.’

De vrienden van Jezus knikken.

Eerst verdrietig zijn, dan bljj... dat begrijpen ze wel.
Wat er precies gaat gebeuren, weten ze nog steeds niet.
Maar ze vertrouwen erop dat het goed komt.

Want dat heeft Jezus gezegd.

Mattijs Weegenaar
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Werkvormen
4-7 jaar
Py Gesprek: Hoe is het om afscheid
te nemen van papa of mama als je
bijvoorbeeld naar school gaat? Is
dat wel eens moeilijk? Of als papa of mama
wat langer weg is? En hoe is het als je papa of
mama daarna weer terugziet?
Vertel dat het komende donderdag
Hemelvaartsdag is. Dan denken we aan de dag
dat Jezus naar de hemel ging. Zijn vrienden
moesten afscheid van Hem nemen, maar ze
wisten ook: op een dag zien we elkaar terug.
Dan is het feest voor altijd.
Spel: Kies één van de zinnen uit het
‘ verhaal en houdt ondertussen een
ballon hoog. Elke keer als jij de ballon
een duwtje geeft, zeg je een woord of zinsdeel
uit het verhaal.

Zingen: Sluit het samenzijn af
met het lied ‘Tot ziens’.

Zie www.kindopzondag.nl.

Creatief: Vandaag is het moederdag.
O{ De kinderen kunnen een hart uit
gekleurd papier knippen en er iets

liefs op schrijven of tekenen voor hun moeder/

Verzorger.



